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Maleachi 3,1-4; Hebreeën 2,14-18; Lucas 2, 22-32 

 

Columnist Bert Keizer meldde (Trouw, 24-01-2025) dat volgens de 17’eeuwse 

Ierse bisschop James Ussher de schepping plaatsvond in de nacht van 22 op 23 

oktober, 4004 vóór Christus. Waar velen allang beseffen theologie niet hetzelfde 

als natuurwetenschap is, pakt Keizer een verstoft debat weer op. Hij kan niet 

uitstaan dat zijn gelovige, katholieke ouders altijd hebben gedacht ‘dat een 

verzinsel de waarheid is.’ Keizer -arts en filosoof- meent dat zijn ouders 

bedrogen zijn. Maar, heeft een arts niet méér nodig dan exacte kennis en een 

filosoof niet méér dan de materiële werkelijkheid? Welkom dus in het domein 

van de verbeelding.  

 

In de eerste lezing zegt de profeet Maleachi dat de Heer zijn bode vooruit stuurt en plotseling 

zijn heiligdom zal binnentreden. De profeet levert geen bewijs. Maar op zijn vraag wie 

overeind blijft als de Heer verschijnt, zegt ons hart dat wij allemaal zuivering nodig hebben, 

voor wij met God kunnen verkeren. Geen exacte kennis maar geloof als vrucht van de 

ontdekking van een andere werkelijkheid, neemt ons mee. Dan heb je ‘weet’ van je tekort en 

kun je groeien in gelovig vertrouwen.    

 

Paulus is zo’n ‘ontdekker’. Hij merkt op dat wij als kinderen van één familie deel hebben aan 

hetzelfde vlees en bloed. Daar koppelt hij aan vast dat God in Jezus ons bestaan heeft willen 

delen. Niet het bestaan van engelen maar van óns, nakomelingen van Abraham, vader van alle 

gelovigen! Jezus heeft weet van ons tekort. Hij doorstond de proef van het lijden en kan allen 

die beproefd worden, helpen; óók in het geloof. Weer betreden wij onze innerlijke  wereld, het 

rijk van de ‘verbeelding’.  

 

Vandaag viert de Kerk het feest van ‘de Opdracht van de Heer’, ook wel 

‘Maria Lichtmis’ genoemd. Maria en Jozef betreden, veertig dagen na de 

geboorte van Jezus, met hem de tempel. Immers, elke eerstgeboren zoon 

moest worden vrijgekocht (Ex.13,12). Terwijl dit kind zélf het Licht is, wordt 

het binnen geleid in de wereld van het geloof. Ooit droeg Maria in goed 

vertrouwen dit licht de wereld binnen. Maar niet iedereen ziet dit licht. 

Vertrouwen/geloof moet je soms met een kaarsje zoeken, daarom de 

lichtprocessie vandaag in de kerk. Samen speuren naar licht dat niet op 

commando verschijnt, maar groeit in de mens die durft vertrouwen.  

 

 

 


